
Psalm 10:4De goddeloze, met zijn 
neus trots omhoog, onderzoekt 
niet. Al zijn gedachten zijn: Er is 
geen God! 
 
Lukas 9: 18En het gebeurde, toen Hij in persoonlijk 
gebed was, dat de discipelen in Zijn nabijheid waren. 
En Hij vroeg hun: Wie zeggen de menigten dat Ik 
ben?19Zij antwoordden en zeiden:  Johannes de 
Doper, en anderen: Elia, en weer anderen dat een 
van de oude profeten opgestaan is. 
20Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? 
Petrus antwoordde en zei:  De Christus van God. 
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